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Educatie bij de voorstelling Zus van Broer ‘het spel’  

Introductie: 
Een kwart van de kinderen in Nederland zorgt voor iemand in zijn thuissituatie; mantelzorger 

of brus: een broer of zus van een zorgintensief kind wordt brus genoemd.  
Ook zijn er een ontelbaar aantal verschillen te noemen in hoe je thuissituatie als kind is.   

Al deze factoren hebben invloed op hoe je je voelt, wat je belangrijk vindt en  
hoe je in het leven staat. Soms heeft het nadelen en soms voordelen. 

Met dit spel maak je kennis met veel verschillende thuissituaties  
en de voor- en nadelen die dit kan opleveren.   

 
Materiaal: 
24 genummerde gekleurde rondjes 
12 daarvan met thuissituaties 
grote schuimen dobbelsteen 
spel uitleg 
tips en tricks voor het voeren van een filosofisch gesprek 
 
Voorbereiding: 
Verdeelde klas in groepjes van 4 à 5 leerlingen 
(snelste manier is elke leerling bij binnenkomst briefje met nummer 1,2,3,4,5/6  te geven,  
corresponderende nummers vormen een groepje/team) 

De leerlingen nemen plaats in een kring-opstelling (team bij elkaar) 
Plaats de genummerde kleuren rondjes, in een route, om de kring heen 
Stel jezelf voor en leg de regels uit 

 
Spelverloop: 

Teams gooien om beurten met de dobbelsteen. 
Volgorde van gooien is volgorde van teams.  

Het aantal ogen correspondeert met  
het aantal stappen vooruit op de gekleurde vlakken. 
Op de achterkant van een aantal gekleurde vlakken  

staat een thuissituatie beschreven. 
Een teamlid leest deze hardop voor. Andere teams luisteren. 

Team voert de bijbehorende opdracht uit. 
Het team wat het eerste bij 24 is wint het spel. 

 
 
Filosofisch nagesprek: 
Het spel lokt waarschijnlijk een gesprek uit.   
Misschien wordt iemand boos omdat het niet eerlijk is.  
Of een ander verbaast zich over de thuissituaties die er zijn. 
Of er wordt gelachen over wat er geschreven wordt.  
De verliezers balen van de uitkomst. 
 
De spelleider kan natuurlijk ook het gesprek openen na afloop van het spel. 
Het nagesprek gaat over wat iedereen gehoord heeft. 
Het heeft de vorm van een filosofisch gesprek. 
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Oftewel: 
Spelregels filosofisch gesprek: 

• Zorg dat iedereen elkaar ziet (liefst kringopstelling) 

• Niet iedereen denkt even snel, houd daar rekening mee  

• Behandel elke bijdrage liefdevol, maar….: 

• Je mag een opmerking diskwalificeren 

• Deelnemers mogen zwijgen 

• Alleen inbreng van aanwezigen (dus niet toen mijn broer/kennis etc.) 

• Benoem alles wat jij doet/ wat er aan de hand is 

• (Soms is het fijn om mee te schrijven voor jezelf zodat je nog iets terug kunt halen) 

• Je begint het gesprek met een startvraag (zie hieronder) 

• Eindig het gesprek altijd met een afronding (let op de tijd)  

 

Start vragen: 

Kies één van onderstaande vragen om na het spel een filosofisch gesprek te starten met de groep. 

(dit kan dus ook halverwege als er iets gebeurt waardoor de groep behoefte heeft om te praten)  

• Als iedereen dezelfde thuissituatie heeft hoe ziet de wereld er dan uit? 

• (pak een nummer uit het spel en lees voor) Hoe ziet de wereld eruit als iedereen deze 

thuissituatie heeft? 

• Weten jullie wat een BRUS is? Hoe zou de wereld eruit zien als iedereen een brus was? 

• Iedereen is anders. 

• Al je karakter eigenschappen worden bepaalt door je opvoeding. 

• Al je karakter eigenschappen worden bepaalt door aanleg. 

 

Vervolgvragen in het gesprek: 

• Verduidelijking (dus leg uit?) 

• Reden (dus waarom?) 

• Veronderstelling (dus waar baseer je  dat op?) 

• Ander gezichtspunt (dus vraag een ander die eerder iets anders heeft gezegd: hoe zie jij dat?) 

• Als het gesprek stagneert (samenvatten of vraag wie wil nog iets toevoegen?) 

 

Aanvullend vragen over de voorstelling: 

Wat heb je gezien? 
Wat voelde je daarbij? 
Wat heeft de meeste indruk op je gemaakt? 
Herken je je in één van de personages uit de voorstelling? 
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Voorbeelden: 
 

4 
 Jullie jongste zusje is geboren 

met een open ruggetje. 

Ze zit in een rolstoel en kan niet 

zelf eten of drinken.  

Jullie moeder heeft er veel werk 

aan. 

Vaak moeten jullie wijken voor 

haar zorg. Zo ook nu, ze moet 

naar het toilet gebracht dus jullie 

moeten een beurt overslaan.  

 

Jullie moeder zit in een rolstoel. 

Ze mist een been ten gevolg van 

diabetes (suikerziekte). 

Jullie duwen de rolstoel, eigenlijk 

bijna altijd en overal naartoe. Best 

zwaar en soms ook lastig als mensen 

kijken. 

Maar het heeft ook voordelen: jullie 

hoeven nooit in de rij bij de Efteling. 

Jullie mogen dan ook  

2 stappen extra vooruit. 

 


